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    Hệ Thống Chùa Tầm Nguyên 

         Phật Lịch 2558 – 2014 



            Nghi Thức Khai Kinh 
(Thắp đèn đốt hương, toàn thể đứng ngay ngắn, chắp tay ngang 

ngực, chủ lễ mật niệm) 

                Chơn Ngôn Tịnh Pháp Giới 

                  Án lam xóa ha (3 lần) 

             Chơn Ngôn Tịnh Khẩu Nghiệp 

Án Tu Rị, Tu Rị, Ma Ha Tu Rị, Tu Tu Rị, Ta 

Bà Ha (3 Lần) 

            Chơn Ngôn Tịnh Thân Nghiệp 

Án Tu Đa Rị, Tu Đa Rị, Tu Ma Rị, Ta Bà Ha  

                                                                                 (3 Lần) 

               Chơn Ngôn Tịnh Ba Nghiệp 

Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt 

ma ta phạ, bà phạ truật độ hám (3 lần) 



                   

                   Chơn Ngôn Án Thổ Địa 

Nam Mô Tam Mãn Đà Mẫu, Đà Nẵm Án 

Độ Rô Độ Rô Địa Vị Ta Bà Ha (3 lần) 

             Chơn Ngôn Phổ Cúng Dường 

Án Nga nga Nẵng, Tam Bà Phạ, Phiệt 

Nhựt Ra Hồng (3 lần) 

                         

                       Cúng Hương 

        Nguyện đem lòng thành kính 

        Gởi theo đám mây hương 

        Phảng phất khắp mười phương 

        Cúng dường ngôi Tam Bảo 

        Thề trọn đời giữ Đạo 



        Theo tự tánh làm lành 

        Cùng pháp giới chúng sanh 

        Cầu Phật từ gia hộ 

        Tâm Bồ Đề kiên cố 

        Xa bể khổ nguồn mê 

       Chóng quay về Bờ Giác. 

       Giới hương, định hương cùng huệ 

       hương, 

       Sáng ngời chiếu khắp mười phương 

      Hiện tiền Tam Bảo nắm hương cúng  

      dường. 

Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma 

Ha Tát                     (3 lần, 1 tiếng chuông) 

                       



                       Khen Ngợi Phật 

       Đấng Pháp Vương vô thượng 

      Ba cõi chẳng ai bằng 

      Thầy dạy khắp trời, người 

      Cha lành chung bốn loài 

      Quy y tròn một niệm 

      Dứt sạch nghiệp ba kỳ 

      Xưng dương cùng tán thán 

      Ức kiếp không cùng tận 

                              (1 tiếng chuông, 3 xá) 

 

                      Quán Tưởng Phật 

     Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng 

     Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn 



     Lưới đế châu ví đạo tràng 

     Mười phương Phật hiện hào quang sáng 

ngời 

     Trước bảo tọa thân con ảnh hiện 

     Cuối đầu xin thệ nguyện quy y 

                                                  (1 tiếng chuông, xá 1 xá) 

 

                             Đảnh Lễ 

- Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không 

biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập 

phương chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh 

Tăng thường trụ Tam Bảo  

                                     (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy) 

 



- Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo 

Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, 

Đương Lai Hạ Sinh Di Lạc Tôn Phật, Đại 

Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ 

Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, 

Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát 

                                  (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy) 

  

- Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tây Phương 

Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà 

Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại 

Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng 

Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng 

Bồ Tát 

                                        (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy) 

 

 



 

             Tán Hương Cúng Phật 

      Lư hương vừa ngún chiên đàn, 

      Khắp xông pháp giới, đạo tràng mười 

phương, 

      Quyện cùng mây báu kiết tường, 

      Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thành, 

      Pháp thân ảnh hiện rành rành, 

      Chứng minh hương nguyện, tâm thành 

kính dâng. 

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát 

                                 (3 lần, 1 tiếng chuông) 

 

                            Chú Đại Bi 



Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát 

                                                      (3 lần, 1 tiếng chuông)   

Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm 

Đà La Ni. Nam Mô Hắc Ra Đát Na, Đa Ra Dạ 

Dạ. Nam Mô A Rị Da, Bà Lô Kiết Đế Thước 

Bát Ra Da, Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da, Ma Ha Tat 

Đỏa Bà Da, Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da. Án, Tát 

Bàn Ra Phạt Duệ, Số Đát Na Đát Tỏa. Nam 

Mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị Da Bà Lô 

Kiết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà. Nam Mô 

Na Ra Cẩn Trì, Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế, 

Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng, A Thệ Dựng, Tát 

Bà Tát Đa, Na Ma Bà Dà, Ma Phạt Đạt Đậu, 

Đát Điệt Tha. Án, A Bà Lô Hê, Lô Ca Đế, Ca 

Ra Đế, Di Hê Rị, Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa, Tát 

Bà Tát Bà, Ma Ra Ma Ra, Ma Hê Ma Hê Rị 

Đà Dựng, Cu Lô Cu Lô Kiết Mông, Độ Lô Độ 



Lô, Phạt Xà Da Đế, Ma Ha Phạt Xà Da Đế, Đà 

Ra Đà Ra, Địa Rị Ni, Thất Phật Ra Da, Dá Ra 

Dá Ra, Mạ Mạ Phạt Ma Ra, Mục Đế Lệ, Y Hê 

Di Hê, Thất Na Thất Na, A Ra Sâm Phật Ra 

Xá Lợi, Phật Sa Phật Sâm, Phật Ra Xá Da, Hô 

Lô Hô Lô Ma Ra, Hô Lô Hô Lô Hê Rị, Ta Ra Ta 

Ra, Tất Rị Tất Rị, Tô Rô Tô Rô, Bồ Đề Dạ Bồ 

Đề Dạ, Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ, Di Đế Rị Dạ, Na 

Ra Cẩn Trì, Địa Rị Sắc Ni Na, Ba Dạ Ma Na, 

Ta Bà Ha. Tất Đà Dạ, Ta Bà Ha. Ma Ha Tất Đà 

Dạ, Ta Bà Ha. Tất Đà Du Nghệ, Thất Bàn Ra 

Dạ, Ta Bà Ha. Na Ra Cẩn Trì, Ta Bà Ha. Ma 

Ra Na Ra, Ta Bà Ha. Tất Ra Tăng A Mục Khê 

Da, Ta Bà Ha. Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ, Ta 

Bà Ha. Dả Kiết Ra A Tất Đà Dạ, Ta Bà Ha. Ba 

Đà Ma Kiết Tất Đà Dạ, Ta Bà Ha. Na Ra Cẩn 

Trì Bàn Đà Ra Dạ, Ta Bà Ha. Ma Bà Lị Thắng 



Kiết Ra Dạ, Ta Bà Ha. Nam Mô Hắc Ra Đát 

Na Đa Ra Dạ Da. Nam Mô A Rị Da, Bà Lô Kiết 

Đế, Thước Bàn Ra Dạ, Ta Bà Ha. Án, Tất 

Điện Đô, Mạn Đà Ra, Bạt Đà Dạ, Ta Bà Ha  

                                                                (1 tiếng chuông) 

                      

                      Văn Phát Nguyện 

Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo 

                                                                           (3 lần) 

      Cúi lạy đấng Tam giới Tôn, 

      Quy mạng cùng mười phương Phật 

      Tôi nay phát nguyện rộng 

      Thọ trì kinh Di Lặc 

      Trên đền bốn ơn nặng 

      Dưới cứu khổ tam đồ 



      Nếu có kẻ thấy nghe 

      Đều phát lòng Bồ đề 

      Hết một báo thân nầy 

      Sanh qua cõi Cực Lạc 

    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  

                                                                                 (3 lần) 

                           

                            Kệ Khai Kinh   

    Thăm thẳm cao siêu Pháp nhiệm mầu 

    Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, 

    Con nay nghe thấy chuyên trì niệm, 

    Nguyện tò Như Lai nghĩa nhiệm mầu. 

   Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

                                             (3 lần, 1 tiếng chuông) 



 

      KINH DI LẶC HẠ SANH THÀNH PHẬT 

Ta nghe như vầy: Một thuở nọ, Đức Thế 

Tôn ở tại núi Linh Thứu trong thành Vương 

Xá, đồng thời có các vị đại Tỳ Kheo tụ hội 

đông đủ. Bấy giờ có Ngài Xá Lợi Tử là bậc 

đại trí huệ, tối thắng trong hàng đệ tử cũa 

Phật vì Ngài nặng lòng thương xót thế gian, 

nên từ chỗ ngồi đứng dậy, trích áo bày vai 

rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con nay có chút 

việc muốn thưa hỏi, mong Phật giảng cho. 

Phật nói với Ngài Xá Lợi Tử rằng: Tùy ý hỏi 

gì, ta sẽ giảng cho. 

Ngài Xá Lợi Tử nói lời kệ thưa tụng hỏi Thế 

Tôn: 

      Đại sư thọ ký cho, 



     Phật hạ sanh sau nầy, 

     Hiệu Ngài là Từ Thị, 

     Như các kinh đã dạy, 

     Xin đấng Nhơn Trung Tôn, 

     Phân biệt lại lời tụng, 

     Về thần thông oai đức, 

     Chúng con muốn được nghe 

     Phật bảo Ngài Xá Lợi Tử. 

     Hảy chí tâm lắng nghe, 

     Ta sẽ vì ông giải bày 

     Chuyện Từ Thị sau nầy: 

     Bấy giờ nước đại dương 

     Thu hẹp dần ba ngàn 

     Hai trăm du - thiện - na, 



    Mở rộng đường Luân - Vương 

    Châu Nam Thiệm rộng dài 

    Cả vạn du thiện na 

    Các loài ở trong đó 

    Chổ nò cũng sung túc 

    Quốc độ đều giàu có 

    Không hình phạt tai ách 

    Các hạn người nam, nữ 

    Do nghiệp lành sanh ra 

    Địa cầu không gai góc, 

    Mộc những cỏ xanh mềm, 

    Chân người dẫm lên trên 

    Giống như bông vải mịn, 

    Tự nhiên có nếp hương, 



    Mỹ vị đều đầy đủ 

   Các cây sanh áo mặc, 

   Đủ các thứ trang nghiêm 

   Cây cao ba câu xá 

   Hoa quả thường sung mãn 

   Người trong nước bấy giờ, 

   Điều thọ tám muôn tuổi,  

   Lìa khổ thường an vui 

   Thân tường rất đoan nghiêm, 

   Sắc lực đều viên mãn 

   Con gái năm tram tuổi, 

   Mới thành lập gia đình 

   Các thứ đại tiểu tiện 

   Và những đồ không sạch 



   Được chôn vùi dưới đất 

   Mạng người sắp kết thúc 

   Tự đến rừng Thi Lâm 

   Kinh thành Diệu Tràng Tướng 

   Chỗ Luân Vương đóng đô 

   Dài mười hai do tuần 

   Rộng đến bảy do tuần 

   Nhân Dân trong thành ấy 

   Đã từng trồng nhân lành 

   Thành ấy có đức tốt 

   Dân cư đều an lạc 

   Lâu Đài và thành lũy 

   Dùng bảy báu xây thành 

   Cửa ngỏ và then khóa 



   Toàn dùng bằng đồ báu 

   Hào rãnh chung quanh thành 

   Xây bằng thứ trân báu 

   Đủ các loại hoa quý 

   Chim đẹp thường bay đậu 

   Bảy hàng cây Đà - La 

   Bao bọc quanh bốn phía 

   Lưới, linh, khánh treo quanh 

   Trang nghiêm đủ thứ báu 

   Gió nhẹ thổi cây báu 

   Phát ra tiếng nhiệm mầu 

   Như hòa tấu bát âm 

   Người nghe sanh vui mừng 

   Đâu cũng có ao hồ 



   Giăng phủ đủ sắc hoa 

   Vườn tược cây thơm ngát 

   Trang nghiêm thành quách nầy 

   Trong nước có thánh chúa 

   Tên gọi là Hương Khư 

   Vua thống trị bốn châu 

   Giàu thạnh nhiều oai lực 

   Vua ấy sẵn phước đức 

   Mạnh mẽ gồm bốn binh 

   Bảy báu dều thành tựu 

   Có cả ngàn người con 

   Bốn biển đều thanh bình 

   Không có việc chiến tranh 

   Dùng chánh pháp trị dân 



   Giáo hóa được bình đẵng 

   Vua có bốn kho lớn 

   Đều ở trong các nước 

   Mỗi kho có chứa trữ 

   Trân bảo trăm muôn ức 

   Trong nước Yết - Lăng - Già 

   Có kho Băng - Kiệt - Già 

   Trong nước Mật -Si - La 

   Có kho Bát - Trục - Ca 

   Kho - Y -La - Bát - La 

   Ở về nước Kiền Đà 

   Đến tự nâng Bồ Tát 

   Mừng gặp bậc Đại Giác 

   Bồ Tát liền sau đó, 



   Tự nhiên đi bảy bước. 

   Ngay nơi bước chân đi 

   Mọc lên hoa sen báu, 

   Quan sát khắp mười phương, 

   Báo cho Trời người biết: 

   Thân tối hậu ta đây 

   Vô sanh, chứng Niết bàn. 

   Rồng phun nước trong sạch, 

   Tắm rữa thân Đại Bi. 

   Trời tung rãi Diệu Hoa 

   Từ hư không sa xuống. 

   Chư Thiên cầm lọng báu, 

   Che Đức Đại Từ Tôn. 

   Ai nấy đều phát tâm 



   Theo hộ trì Bồ Tát. 

   Bão Mẫu nâng Bồ Tát, 

   Thân ba mươi hai tướng, 

   Đầy đủ ánh quang minh 

   Bồng ẵm trao cho bà. 

   Ngự giá đem xe báu, 

   Trang nghiêm đủ mọi thứ, 

   Mẹ con ngồi trong ấy, 

   Chư Thiên xúm lại đẩy. 

   Ngàn tiếng nhạc nhiệm mầu 

   Dẫn đường rước về cung. 

   Từ Thị vào đô thành, 

   Hoa Trời rãi như mưa. 

   Ngày Từ Tôn giáng sanh, 



   Các Thế Nữ mang thai, 

   Đều được thân an ổn, 

   Đều sanh con khôn ngoan. 

   Thiện Tịnh cha Từ Tôn, 

   Thấy hình con kỳ diệu, 

   Đủ ba mươi hai tướng, 

   Trong lòng rất vui mừng, 

   Theo phương pháp xem coi, 

   Biết con có hai tướng 

   Ở tục làm Luân Vương 

   Xuất Gia làm Chánh Giác 

   Bồ Tát đã thành lập, 

   Thương xót các quần sanh, 

   Trong các khổ hiểm nạn, 



   Luân hồi mãi chẵng dứt. 

   Thân sắc vàng sáng chói, 

   Tiếng như Đại phạm âm, 

   Mắt giống lá sen xanh, 

   Tứ chi đều viên mãn. 

   Thân cao tám mươi chửu, 

   Vai rộng hai mươi chửu, 

   Đoan nghiêm như trăng tròn. 

   Bồ Tát thông nhiều nghề, 

   Khéo dạy kẻ thọ học 

   Số trẻ theo xin học 

   Tám vạn bốn ngàn người. 

   Thuở ấy vua Hướng Khư 

   Lập Đàn Tràng Thất Bảo 



   Cao độ bảy mươi tầm, 

   Rộng khoảng sáu mươi tầm, 

   Bảo tràng thiết lập xong, 

   Vua Phát tâm Đại xả, 

   Hiến cho Bà La Môn 

   Lập đại hội vô giá. 

   Khi đó hang Phạm Chí, 

   Có tới cả ngàn người 

   Được tràng quý báu nầy, 

   Chốc lác bị đỗ gãy. 

   Bồ Tát thấy thế rồi, 

   Nghĩ thế tục như vậy. 

   Sanh tử khổ trói nhốt. 

   Lo tìm cách thoát ra, 



   Mong cầu đạo tịch diệt, 

   Bỏ tục mà xuất gia, 

   Cứu chúng sanh thoát khỏi 

   Vòng sanh, lão, bịnh, tử. 

   Ngày Từ Tôn phát nguyện, 

   Tám vạn bốn ngàn người, 

   Đều sanh tâm nhàm chán, 

   Cùng theo tu phạm hạnh. 

   Ngay đêm mới phát tâm 

   Bỏ tục mà xuất gia, 

   Cũng chính trong đêm đó 

   Được chứng bậc Đẳng Giác. 

   Thuở ấy cây Bồ đề, 

   Tên gọi là Long Hoa, 



   Cao bốn du thiện na, 

   Sầm uất và tươi tốt, 

   Cành lá phủ bốn phía, 

   Che mát sáu tram mét, 

   Đấng Đại Bi Thế Tôn 

   Ngồi dưới cây thành Phật. 

   Bậc Tôn Thắng trong người, 

   Đủ tám giọng phạm âm 

   Ngồi dưới cây thành Phật. 

   Bậc Tôn Thắng trong người, 

   Đủ tám giọng phạm âm, 

   Nói pháp độ chúng sanh, 

   Khiến xa lìa phiền nảo. 

   Khổ và nguyên nhân khổ 



   Tất cả đều trừ diệt, 

   Hay tu bát chánh đạo, 

   Được lên bờ Niết Bàn. 

   Vì các hang Thanh Tín 

   Nói bốn Chơn đế ấy, 

   Người nghe được Pháp nầy,  

   Chí thành mà phụng trì. 

   Ở trong vườn Diệu Hoa, 

   Thính chúng vân tập đến 

   Đứng chật cả tram dặm, 

   Quyến thuộc đều đông đủ. 

   Vua Luân Vương Hướng Khư 

   Nghe pháp thâm diệu rồi, 

   Xả hết các châu báu, 



   Tâm mong cầu xuất gia, 

   Không quyến luyến cung điện 

   Chí nguyện cầu xuất ly. 

   Tám muôn bốn ngàn ngàn chúng 

   Đều theo xin xuất gia. 

   Lại tám muôn bốn ngàn 

   Đồng tử Bà La Môn, 

   Nghe vua bỏ trần tục 

   Cũng đến xin xuất gia. 

   Trưởng giả chủ kho tang 

   Có tên là Thiện Tài, 

   Cùng cả ngàn quyến thuộc 

   Cũng đến xin xuất gia 

   Bảo nữ Tỳ - Xá – Khư 



   Với bao nhiêu tùy tùng, 

   Tám vạn bốn ngàn người, 

   Cũng đến xin xuất gia 

   Còn hơn tram ngàn người 

   Thiện nam và tín nữ 

   Nghe Phật giảng pháp mầu 

   Cũng đến xin xuất gia 

   Vô Thượng Thiên Nhơn Tôn, 

   Đại Từ Bi Thánh Chúa 

   Quán khắp tâm chúng xong 

   Bàn diễn thuyết pháp yếu: 

   Các ngươi nên biết rằng: 

   Đức Từ Bi Thích Ca 

   Dạy người tu Chánh Đạo 



   Được sanh trong Pháp ta 

   Hoặc dùng hương tràng hoa, 

   Phan, phướng, lọng trang nghiêm 

   Cúng dường Mâu Ni chủ, 

   Được sanh trong Pháp ta, 

   Hoặc kim nhũ trầm thủy, 

   Bột hương dùng tô phết 

   Cúng dường Tháp Mâu Ni, 

   Được sanh trong Pháp ta, 

   Hoặc quy y Tam Bảo, 

   Thường thân cận cung kính, 

   Siêng tu các hạnh lành, 

   Được sanh trong pháp ta, 

   Hoặc trong những pháp Phật 



   Thọ trì theo sở học, 

   Khéo giữ không trái phạm, 

   Được sanh trong pháp ta, 

   Hoặc với Tăng bốn phương, 

   Cúng dường y, ẩm thực, 

   Hiến dâng các phương thuốc, 

   Được sanh trong pháp ta, 

   Hoặc trong bốn ngày chay, 

   Và những tháng thần thông 

   Thọ giới bát quan trai, 

   Được sanh trong pháp ta, 

   Hoặc dùng ba phép thông 

   Thần, cảnh, ký truyền dạy 

   Hóa đạo hàng Thanh Văn, 



   Khiến dứt trừ phiền não. 

   Hội ban đầu thuyết pháp, 

   Rộng độ hang Thanh Văn, 

   Chín mươi sáu ức người, 

   Khiến trừ phiền não chướng. 

   Hội thứ hai thuyết pháp 

   Rộng độ hang Thanh Văn, 

   Chín mươi bốn ức người 

   Vượt khỏi biển vô minh. 

   Hội thứ ba thuyết pháp, 

   Rộng độ hang Thanh Văn, 

   Chín mươi bốn ức người, 

   Vượt khỏi biển vô minh. 

   Hội thứ ba thuyết pháp, 



   Rộng độ hàng Thanh Văn 

   Chín mươi hai ức người 

   Khiến tâm lành điều phục. 

   Ba lần thuyết pháp xong 

   Người Trời đều thuần tịnh. 

   Phật dẫn chúng đệ tử 

   Vào trong thành khất thực. 

   Khi vào thành Diệu Tràng, 

   Đường xá đều trang nghiêm. 

   Vì lễ cúng dường Phật, 

   Trời rải hoa Mạn Đà. 

   Bốn Vua và Phạm Vương, 

   Cùng với các Thiên chúng 

   Dâng hương hoa cúng dường 



   Lễ đấng Đại Bi Tôn 

   Chư Thiên Đại Oai Đức 

   Dùng y phục nhiệm mầu 

   Rải tung khắp phố phường 

   Chiêm ngưỡng Đai Y Vương, 

   Dùng hương hoa quý báu 

   Rải khắp các nẻo đường 

   Dậm đạp đi lên trên 

   Tợ bông Đâu - La - Miên 

   Âm nhạc và tràng phan 

   Bày hàng hai bên đường. 

   Đế Thích, chúng Trời, Người 

   Ca ngợi Đại Từ Tôn: 

- Nam Mô Thiên Thượng Tôn 



- Nam Mô Sĩ Trung Thắng 

   Lành thay đấng Thế Tôn 

   Hay thương xót thế gian 

   Có Trời Đại Oai Đức 

   Đang làm vua chúng ma 

   Qui tâm mà đảnh lễ, 

   Chiêm ngưỡng đấng đạo sư. 

   Phạm Vương với Thiên chúng, 

   Cùng quyến thuộc vây quanh, 

   Đều dung Phạm âm thanh 

   Xiễn dương pháp nhiệm mầu. 

   Ở trong thế giới đây, 

   Phần nhiều là La Hán, 

   Dứt trừ nghiệp hữu lậu, 



   Hằng lìa khổ phiền não. 

   Trời, Người, A - Tu - La 

   Long Thần, Càn Thát Bà, 

   La Sát và Dược Xoa, 

   Điều hoan hỉ cúng dường. 

   Khi ấy các đại chúng 

   Dứt chướng, trì nghi hoặc, 

   Siêu diệt dòng sanh tử, 

   Hay tu hạnh thanh tịnh. 

   Khi ấy các đại chúng 

   Lìa nhiễm, xả của báu, 

   Không tâm ngã, ngã sở 

   Hay tu hạnh thanh tịnh. 

   Khi ấy các đại chúng 



   Lìa nhiễm, xả của báu 

   Không tâm ngã, ngã sở 

   Hay tu hạnh thanh tịnh. 

   Khi ấy các đại chúng 

   Phá hủy lưới tham ái 

   Trọn vẹn tâm thiền định, 

   Hay tu hành thanh tịnh. 

   Từ Thị Thiên Nhơn Tôn 

   Thương xót lời hữu tình, 

   Kỳ hạn sáu vạn năm 

   Thuyết pháp độ chúng sanh 

   Giáo hóa tram ngàn ức, 

   Khiến vượt biển phiền não. 

   Có duyên đều cứu vớt, 



   Mới vào cõi Niết Bàn. 

   Từ Thị Đại Từ Tôn 

   Sau khi vào Niết Bàn, 

   Chánh pháp trụ thế gian 

   Cũng mãn sáu vạn năm. 

   Nếu ở trong Pháp ta, 

   Thâm tâm tin nhận được, 

   Ngày hạ sanh sau nầy 

   Được thờ Đại Từ Tôn. 

   Nếu có người thông minh, 

   Nghe nói việc như thế, 

   Ai lại chẳng vui mừng, 

   Mong gặp Đức - Từ -Thị? 

   Nếu người cầu giải thoát, 



   Mong gặp hội Long Hoa, 

   Thường cúng dường Tam Bảo, 

   Siêng năng chớ bê tha. 

      

     Bấy giờ Thế Tôn vì Xá Lợi Tử và cả đại 

chúng giảng nói những việc của Đức Từ Thị 

về sau nầy rồi, Phật lại bảo Ngài Xá - Lợi - Tử 

rằng: 

    Nếu có người thiện nam, tín nữ nào mà 

được nghe pháp môn nầy rồi, thọ trì, đọc 

tụng, vì người khác giảng nói cho họ, rồi y 

đúng theo như pháp tu hành, hương hoa 

cúng dường, in chép kinh nầy phổ biến rộng 

rãi thì những người ấy sau nầy sẽ được gặp 

Đức - Từ - Thị ở trong ba hội mong được 

cứu độ. 



    Khi ấy, Đức Thế Tôn nói bài tụng nầy 

xong, Ngài Xá - Lợi - Tử và cả đại chúng đều 

rất hoan hỉ tin nhận lời Phật đảnh lễ phụng 

hành. 

   Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Đương Lai 

Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật. 

 

            Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa 

Khi Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu 

xa Pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy 

năm uẩn đều không, qua hết thảy khổ ách. 

Này Ông Xá Lợi Phất, sắc chẳng khác không, 

không chẳng khác sắc, sắc tức là không, 

không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức 

cũng đều như thế. Này Ông Xá Lợi Phất, 

tướng Không của mọi pháp không sanh, 



không diệt, không dơ, không sạch, không 

thêm không bớt, nên trong “chân Không” 

không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, 

thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; 

không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; 

không có nhãn giới cho đến không có ý thức 

giới; không có vô minh cũng không có cái 

hết vô minh, cho đến không có già chết, 

cũng không có cái hết già chết. Không có 

khổ, tập, diệt, đạo; không có trí tuệ cũng 

không có chứng đắc, vì không chỗ chứng 

đắc nên Bồ tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, 

tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại 

nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo, mộng 

tưởng, đạt tới cứu cánh Niết Bàn. Chư Phật 

trong ba đời cũng y theo Bát Nhã Ba La Mật 

Đa, được đạo quả Vô thượng chánh đẳng 



chánh giác. Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa 

là Đại Thần Chú, là Đại Minh Chú, là Vô 

Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, trừ 

được hết thảy khổ, chân thật không hư.  

   Vì vậy, liền nói Chú Bát Nhã Ba La Mật Đa:  

“Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết 

đế, bồ đề tát bà ha”         (3 lần, 1 tiếng chuông) 

 

                      Thần Chú Ủng Hộ 

Trời A-Tu-La, Dạ Xoa thảy, đến nghe Pháp 

đó nên chí tâm, ủng hộ Phật Pháp khiến 

trường tồn, mỗi vị siêng tu lời Phật dạy, bao 

nhiêu người nghe đến chốn nầy, hoặc trên 

đất liền hoặc hư không, thường đối người 

đời sanh từ tâm, ngày đêm tự mình nương 

Pháp ở. Nguyện các thế giới thường an ổn, 



phước trí vô biên lợi quần sanh, bao nhiêu 

tội nghiệp thảy điều trừ, xa liền các khổ về 

viên tịch, hằng dùng giới hương xoa vóc 

sáng, thường gìn định phục để giúp thân, 

hoa mầu Bồ Đề khắp trang nghiêm, tùy theo 

chỗ ở thường an lạc. 

Nam Mô Tồi Tà Phụ Chánh Hộ Pháp Chư 

Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát                            (3 lần)  

 

                   Thiện Thiên Nữ Chú 

                        Nam mô Phật Đà 

                        Nam mô Đạt Mạ 

                       Nam mô Tăng Già 

   Nam mô thất lỵ, ma ha để tỷ da, đát nể dã 

tha, ba lỵ phú lầu na, giá lỵ tam mạn đà, đạt 



xá ni, ma ha tỳ ha ra dà đế, tam mạn đà, tỳ 

ni dà đế, ma ha ca rị dã, ba nể, ba ra, ba nể, 

tát rị phạt lạt tha, tam mạn đà, tu bát lê đế, 

phú lệ na, a rị na, đạt ma đế, ma ha tỳ cổ tất 

đế, ma ha Di Lặc đế, lâu phả tang kỳ đế, hê 

đế tỷ, tang kỳ hê đế, tam mạn đà, a tha a 

nậu, đà la ni.                          (3 lần, 1 tiếng chuông) 

Di Đà Thiên Tướng Bồ Tát hóa thân, ủng hộ 

Phật, Pháp thệ hoằng thâm, bảo xử chúng 

ma quân, công đức năng lường, kỳ độ phổ 

hoằng thâm. 

Nam Mô Phổ Nhãn Bồ Tát, Ma ha Tát (3 lần) 

Dỉ thử kinh chú công đức, hồi hướng Hộ 

Pháp, Long Thiên, Tam giới nhạc độc chơn 

thễ, kỳ phước bảo an bình thiện, trang 

nghiêm vô lượng bồ đề, phổ nguyện Pháp 

giới chúng sanh, cộng nhập tỳ lô Thánh Hải. 



Nam Mô Tồi Tà Phụ Chánh Nhiếp Thủ Hành 

Nhơn Ủng Hộ Đạo Tràng Hộ Pháp Chư 

Thiên Bồ Tát Ma Ha Tát                          (3 lần) 

                                    Hồi Hướng 

     Nguyện cho ba chướng tiêu tan 

     Phiền não dứt sạch, huệ căn sáng ngời 

     Cầu cho con được đời đời 

     Hành Bồ Tát Đạo cứu người lầm than               

     Nguyện sanh Tây Phương, cõi Lạc Bang 

     Chín phẩm sen vàng, nơi hóa sanh 

     Hoa nở, thấy Phật, quả viên thành 

   Các vị Bồ Tát bạn lành với ta (1 tiếng chuông)                              

                

                                     Tam Quy 



Tự Quy Y Phật, cầu cho chúng sanh Tin 

chắc Đạo cả, phát lòng vô thượng.  

                                           (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)  

Tự Quy Y Pháp, cầu cho chúng sanh Thấu 

rõ Kinh Tạng, trí huệ như biển.  

                                            (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy) 

Tự Quy Y Tăng, cầu cho chúng sanh Kính 

tín hòa hợp, tất cả không ngại.  

                                            (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)  

Nguyện đem công đức này  

Hướng về khắp tất cả  

Đệ tử và chúng sanh  

Đều trọn thành Phật đạo 

                Nam Mô A Di Đà Phật. 



 

 

 

 

  

   

    

    

    

    

    

    

 

    



    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 


